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Voorwoord 

 

Dag beste chiroman, ouders, en chiro sympathisanten, 

Halleluja, Pasen komt nabij met een snelheid van jewelste en de leiding 
is mee. Met de batterijen opgeladen en examens lang ingediend zijn 
excuses het minste wat ons tegenhoudt om uw zoon zijn zondagen in te 
psalmen met lach en vertier. 
Het laatste zondagske betekent ook dat het kamp dichterbij komt, 
spannend! 
 
Ook zijn er belangrijke data die eraan komen: papierslag, wanneer 
jullie niet mogen vergeten om jullie papier en karton buiten te zetten, 
het paasetentje wat lekker smullen is en het paastoernooi waar je zeker 
welkom bent om voor oudleiding te supporteren. Die data hiervan vind 
je in dit boekske. 
 
 
In de vreugde van uw dienst 
Team redactie en de voltallige leidingsploeg van CJL 
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Drommels 

 

Joooooow drommels het is weer zo ver, het tweede deel van het 
chirojaar is officieel begonnen en dat betekent maar 1 ding, dat wij 
weer kei veel plezier gaan hebben🥳! Ook betekent dit dat we kunnen 
beginnen aftellen naar ons super-mega-coole chirokamp😎 deze 
zomer! Jullie leiders kijken er al heel hard naar uit. Voor de ouders die 
hier een beetje meer informatie over willen (wat wij wel begrijpen), 
organiseren wij een infomoment op zondag 23 februari in zaal ons huis 
om 13:00 voor de chirozondag. Dan kunnen jullie zoon of zonen daarna 
direct de chirozondag meevolgen. Verder hebben wij voor deze periode 
weer veel toffe spelletjes en programma's uitgedacht voor jullie. Er 
komt zelfs een speciale activiteit aan😱. Hierover gaan wij de ouders 
nog informeren vanaf de details besproken zijn. Wij hebben er alvast 
heel veel zin in, jullie toch ook? Jullie leiders Regi, Yorben en Sam  

P.S. hieronder vinden jullie nog een leuke "verbindt-de-bolletjes” voor 
als iemand zich eens verveelt.
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Speelclub 

Hey Speelclubertjes, jullie lievelingsleiders hier. 

  

Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud: de ‘4’ is ingeruild 
voor een ‘5’, de nieuwjaarsbrieven zijn voorgelezen, en met een beetje 
geluk beginnen de temperaturen stilaan te stijgen. 

Het jaar 2024 + 1 is al goed begonnen met geweldige activiteiten. We 
gingen Driekoningen zingen en vulden de speelclubkas met een mooi 
centje, beleefden een modderige maar leuke familiedag en doken het 
zwembad van de Gavers in. Dit is nog maar het topje van de ijsberg! 
Want voor de komende zondagen, zullen jullie favoriete leiders elke 
zondag zo onvergetelijk mogelijk proberen maken door de leukst 
mogelijke spelletjes ter wereld met jullie te spelen. 

Doordat koude weer, beginnen we weer te dromen over die warme 
zomermaanden en die ooooooo zo leuke zomervakantie. Het moment 
dat ‘zomervakantie’ in een zin wordt genoemd dan beginnen jullie 
leiders direct te dromen van het tofste moment van heel het jaar, 
namelijk het Chirokamp, 10 dagen aan puur plezier en avontuur. Omdat 
het kampbeestje bij ons toch al wat begint te kriebelen zouden wij nog 
een extra activiteit organiseren zodat jullie ook helemaal klaar zijn voor 
het komend kamp. 

  

Groetjes van jullie lieftallige leiders: Jonas, Thijs en Joren 
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Grappig grapje: 

Tijdens een Chiro-vergadering zegt de leider trots: 

"Dit jaar gaan we op kamp zonder gps of kaart. We gaan terug naar de 
basis en vertrouwen op ons innerlijk kompas!" 

Na uren ronddwalen in het bos vraagt een lid: 

"Leider, weet je zeker dat we de juiste weg volgen?" 

De leider knikt vol overtuiging: 

"Absoluut! Mijn gevoel zegt dat we rechtdoor moeten!" 

Plots wijst een lid naar een bordje: 

"Maar leider... daar staat 'Welkom in Nederland!" 

Waarop de leider glimlacht en zegt: 

"Zie je wel, grenzen verleggen is ook belangrijk bij de Chiro!" 😂 
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Rakkers 

Joooow rakkers 
 
Nu dat de Chirozondagen weer zijn begonnen is het natuurlijk weer de 
bedoeling om in ons Chiroritme te komen. Dat betekent: heel de week 
uitkijken naar de beste dag in de week namelijk……… (tromgeroffel) 
ZONDAG!!! 
Dan op zondag opstaan met een smile alsof je net de knapste vrouw op 
de wereld bent tegengekomen. Dan heel de dag uitkijken naar het 
Chiro om dan te vertrekken naar het Chiro om daar vanalle ruige 
spellen te doen en jullie conditie verbeteren alsof jullie Wout Van Aert 
zijn. Daarna vermoeid naar huis gaan, slapen en het moment dat je 
opstaat begint de cirkel weer opnieuw. Zalig leven toch! 
 
En wat is beter om in ons Chiroritme te komen dan het beste 
roddelboekje van de lage landen: ‘t zondagske. 
Met trots en spanning kunnen we al aankondigen dat jullie het 
weekend van 12 en 13 april moeten vrijhouden want dan gaan we 
samen een leuke overnachting tegemoet. Meer info hierover volgt nog. 
 
Allee tot volgende zondag! 
 
veel liefs 
 
Jullie favoriete leiders Aitor en Bijl 
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Toppers 

 

Yoooo toppers, 

Het is Pasen en dat betekent een nieuw zondagske. Hier praten we over 
wat komen zal en gepasseerd is, want jullie weten: elke reflectie zorgt 
voor introspectie. 

Een familiedag heeft de revue gepasseerd. Jullie zijn ook naar de 
Gavers geweest zonder ons 😞. En op Valentijn hebben we jullie 
charmes en chaRIZZma gezien. 

Jullie namen zijn vereeuwigd op de muren van ons lokaal; een carrière 
in kalligrafie zou ik jullie niet aanraden. 

Dan blijft de vraag: hoe kan het nog beter? Is dit nog te toppen? JA! 
Gelukkig hebben jullie leiders al veel gepland om in de handen te 
wrijven. Een grote activiteit en nog veel meer! 

Leiders Wietse en Arthur 
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Kerels 

Yo yo yo kerels, 

  

We zitten al over de helft van het Chirojaar, en wát een eerste helft was 
dat! We hebben afgesloten met een knaller van een kerstfeestje 
waarbij er stevig gedanst en gezongen werd op alle soorten muziek. 

  

Maar... we zijn nog lang niet klaar! De tweede helft wordt minstens even 
legendarisch. Verwacht je aan nog meer zotte spelen, nog grotere 
uitdagingen en nog meer momenten waarop jullie je afvragen: 
"Waarom doen we dit in godsnaam?" Maar geloof ons, het wordt de 
moeite waard. 

  

En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we nog een paar speciale 
verrassingen in petto. Wat die precies zijn? Tja, dat komen jullie vanzelf 
te weten... 

  

Veel liefs, 

Jullie leiders 
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Aspiranten 

Liefste aspiranten, 

  

Het nieuwe jaar is ingezet, de Paashaas is in aantocht en wij zijn weer 
helemaal klaar om er een spetterende tijd van te maken! Na al dat 
gefeest voor kinneke Jezus, het nieuwe jaar en het einde van de 
examens vliegen we er opnieuw in. Elke zondag opnieuw amusement 
verzekerd! (En ge krijgt er gratis en voor niks nog het gezelschap van 
twee geweldige leiders bij ). 

Stilzitten? Dat kennen we niet! Er staat vanalles op de planning: het 
Paasetentje, het Paastoernooi en misschien wel het allerbelangrijkste... 
De leefweek! Een week waar we samen gaan vertoeven, een hapje 
zullen nuttigen, de breinen samenleggen en – uiteraard – een heel pak 
plezier maken. Meer info volgt snel, dus hou u maar al klaar! 

En alsof dat nog niet genoeg is, gaan we ook ons kapitaal een duwtje 
in de rug geven met het Aspicafé. Hopelijk zijn de dromen groots en de 
inzet nóg groter! 

Kort samengevat: Druuuk, druuuk, druuuk! Zorg dat ge er elke zondag 
bij zijt, want ge wilt dit écht niet missen! 

  

Dikke kusjes, 

Jullie leiders 

 

  

 
​
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Nummers leiders 
 

Drommel leiding 
Yorben Pasteels: 0468 43 64 95 

Arthur Vandenbrande: 0472 03 57 08 
Sam Evens: 0468 04 35 18  

 
Speelclub leiding 

Jonas Van Cauwelaert: 0472 42 38 20 
Joren De Saeger: 0468 48 98 64 

Thijs Geeraerts: 0472 26 71 70 
 

Rakker leiding​
Tijl Decoster: 04 74 03 06 92 

Aitor Lelie: 0486 43 25 76 
 

Topper leiding 
Arthur Decrem: 0468 21 41 00 
Wietse Cornelis:0476 95 01 72 

 
Kerel leiding 

Jasper De Saeger: 0493 02 06 62 
Thor Cornelis: 0470 48 18 34 

 
Aspi leiding 

Lander Van Huychem: 0468 56 28 23 
Senne Martens: 0472 89 78 41 

 
 

Volwassen begeleider 
 

Dieter Suply: 0476 65 36 93 
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amusement 
 

Mopjesronde: 
 

 Lander: Weet jij waar bananen groeien? 
 

Skanne:   Aan een bananenboom? 
 

 Lander: Zie je, ik wist dat ik het aan een aap moest vragen! 
 
 
 

 

 

Thijs komt thuis van zijn schooldag. 

Zijn mama vraagt: “Wat heb je vandaag geleerd?” 

Zegt Thijs: “Niet genoeg. Ik moet morgen weer terug.” 
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Zoek de 10 verschillen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

13 



 

Kalender 

02/03: Chiro 
09/03: geen Chiro wegens leidingsweekend  
16/03: Chiro 
23/03: Chiro 
30/03: Chiro 

Belangrijke data: 

29/03 (papierslag) 
21/04 (Paasetentje en Paastoernooi) 

Uniformen 

Ons hip en klassevol uniform is vanaf de Rakkers (5e-6e leerjaar) 
verplicht. Dit bestaat uit:  
 

• een Chirohemd 
• een Chiroshort 

 ​ • (licht)grijze kousen 
• bottines 

 
Uniformen en andere chiro gadgets kan je kopen in de Chirowinkel (De 
Banier). Deze zijn wijd verspreid in België, de dichtstbijzijnde voor u 
bevindt zich waarschijnlijk in Aalst of in Brussel.  
Onze gepersonaliseerde Chiro Lennik truien en rode chiroshirt zijn 
optioneel. Indien je graag een gepersonaliseerde chiropull (€30) wil: 
Senne Martens en Tijl Decoster zijn de leiders die hiervoor bevoegt zijn.. 
U kan hen altijd op zondag benaderen of in de loop van de week 
contacteren in verband met het uniform.  
 
 
 
 
 
 
 
Tot de volgende keer maar weer! Chiro Jongens Lennik OUT! 
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